EERBETOON AAN PALESTIJNEN:

“HOOR MIJN NAAM, HERINNER MIUN LEVEN"

Sinds oktober 2023 zijn bij de genocide in Gaza meer dan 44.500
Palestijnen vermoord door het Israélische geweld. Elk van deze
slachtoffers heeft een naam, gezicht, familie, een leven!

Wij willen deze levens herinneren en hun verhalen delen.

Dit doen wij van 20 december 14:00 uur t/m 23 december 22:00 uur
vanuit het Glazen Huis voor Gaza. Vier dagen lang lezen we hier
alle namen van vermoorde Palestijnen. Dit wisselen we af met mooie
gesprekken, poézie en muziek van Derek Otte, Anja Meulenbelt,
Shariff Nasr, Dieuwertje Blok en anderen.

Kom je ook langs?

Je kunt ook live meeluisteren via YouTube of de radio!

Alle donaties aan het Glazen Huis voor Gaza gaan
direct naar noodhulp in Palestina.

Meer weten? Scan de QR-code. 1‘
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Al meer dan 25 jaar steunt Stichting Palestina de mensen in Gaza
en op de Westelijke Jordaanoever. Ook nu lukt het nog steeds om
geld te sturen naar onze contactpersonen daar. Zo konden we het
afgelopen jaar voedselpakketten, dekens en ook een maand lang
iedere dag schoon drinkwater uitdelen aan de mensen in Gaza.

Ook op de Westelijke Jordaanoever deelden wij aan het einde van
de Ramadan voedselpakketten uit aan arme gezinnen in het dorp
Beit Ummar.

Help ons om hiermee door te gaan. Steun de mensen in
Palestina met uw donatie. Dit kan op drie manieren:

Doe een donatie in de brievenbus bij het Glazen

Huis voor Gaza. - .
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ALLE DONATIES GAAN DIRECT NAAR NOODHULP IN PALESTINA

Meer informatie: www.rotterdamvoorgaza.nl

Bedankt voor uw steun. Ook namens de mensen in Palestina.




